Van onder de wieken
November 2021

Een maand waar heel wat over
te vertellen valt.

Was het maandenlang erg stil rond de
molen, nu was er best veel te vertellen:

e FEris onderhoud aan de molen
uitgevoerd;

e We hadden de “nacht van de
Nacht”;

e We konden weer een keer publiek
ontvangen tijdens het olieslaan;

e De haag rondom het gazon is
verwijderd om plaats te maken voor
een nieuwe haag.

Onderhoud molen

Aan de ketting waarmee de vang (de
rem) van de molen wordt bediend
zitten ronde houten klosjes(“druiven”,
“tonnetjes”, maar ook wel “kloten”
genoemd). Deze waren al lange tijd
hard aan vervanging toe.

Dat is nu gebeurd: prachtig van boven
naar beneden: rood, wit, blauw en nog
een aantal witte:
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Bij het verwijderen van de oude druiven
ontdekten we dat de ketting juist op die
plekken ernstig verzwakt was:

Foto Egbert Reining

We vonden het niet vertrouwd om de
molen nog te laten draaien. Stel dat de
ketting breekt tijdens het “vangen”. Dan
zou de rem er plotseling vol op vallen
met als gevolg dat de molen te abrupt
zou worden afgeremd. Daardoor kan
grote schade aan het gevlucht van de
molen ontstaan.

Via Wieringa Molenbouw (die de
onderhoudszaken van de molen namens



het Drentse Landschap coordineert)
werd snel actie ondernomen.

Op 26 oktober verscheen een
hoogwerker bij de molen en werd een
nieuwe ketting aan de vangstok
bevestigd.

De “druiven” zijn later door Harm
Jansen aan deze nieuwe ketting
bevestigd.

De duif

Achter op de vangstok heeft jaren lang
een (houten) duif gezeten. Deze is in
oktober 2017 naar beneden gekomen:
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Het was een beetje duur om daarvoor
apart een hoogwerker bij de molen te
laten komen.

Nu die er toch was, is direct een nieuwe
duif op de vangstok geplaatst:

Foto Wieringa Molenbouw

“Met leedwezen”

Bij de werkzaamheden in en op de
molen werden in de kap sporen van
nestbouw aangetroffen.
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We hadden al eens een eekhoorn langs
het achtkant naar beneden zien komen.
De veronderstelling was dan ook dat die
daar bezig was geweest.

Bij de werkzaamheden op 26 oktober
vond Harm de eekhoorn op de stelling:
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Doodsoorzaak onbekend. Zonde van
z0’n mooi beestje.

Nacht van de Nacht wandeling

Op zaterdag 30 oktober, de nacht
waarin we overgingen naar de
wintertijd.
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Na de ontvangst met koffie met
heerlijke worteltaart besprak IVN-gids
Wil Schroder het probleem van de
lichtvervuiling en de noodzaak om daar
minimaal eens per jaar aandacht aan te
besteden.

Een wandeling in de duisternis moet
niet alleen duidelijk maken dat het ook
in de natuur nooit echt donker wordt,
maar ook aantonen dat het voor de
fauna in bos en veld wel degelijk een
nadelig effect heeft. Zo kun je merken
dat echte nachtdieren als dassen veel
later uit hun burcht komen op plaatsen
met de invloed van het licht van
bijvoorbeeld bebouwing, verkeer,
straatverlichting e.d. dan op plekken
waar de burcht ver van de bewoonde
wereld, diep in het bos, gevestigd is.

Ondanks zeer sombere voorspellingen
hebben we het zaterdagavond met de
regen nog aardig getroffen. Enkele
lichte buitjes konden het genoegen van
de nachtwandeling niet verstoren en
iedereen genoot merkbaar van de rust
en de stilte die een wandeling in de
avond/nacht kenmerkt.

Slechts de schreeuw van een
opvliegende reiger en geloei van koeien
verstoorde af en toe de stilte.

Aan het einde van de Schipsloot werd
even halt gehouden om te zien hoe veel
licht boven de stad Groningen tegen het
wolkendek te zien is.

De wandeling was bedoeld om de
omgeving een keer niet waar te nemen
met de ogen, maar vooral met andere
zintuigen zoals gehoor, gevoel en reuk.
Daartoe hadden Wil en Lia een aantal
voorwerpen in een zak meegenomen,
die men moest raden door ze alleen
maar te voelen.

De wandeling voerde o.a. door De
Kleibosch, waar potklei en zwerfkeien
herinneren aan lang vervlogen



(ijs)tijden. Heel toepasselijk was dan
ook het door Lia voorgelezen gedicht
“tijd” van de Rodense dichteres Vasalis.
Het maakt een mens weer nietig en
klein.

Voor het lezen van het gedicht was wel
even een lichtje nodig.
(foto Ina Witteveen)

Voor de terugtocht naar de molen
moesten we wel een stukje over de
Roderwolderweg met straatverlichting,
verlichte ramen, buitenlampen en
passerende auto’s, maar dat maakte het
contrast met de stilte en de duisternis
van het bos nog eens extra duidelijk.

Terug in de (draaiende) molen was er
warme chocolademelk en glithwein,

nootjes en knakworstjes en hield Wil
een lezing over nachtdieren in en om
Roderwolde. Mooie foto’s en filmpjes

van o.a. egels, uilen, dassen, bevers,
otters, marters en vele andere werden
voorzien van commentaar, informatie
en anekdotes over deze dieren. Uit de
vele aanvullingen en vragen van de
gasten bleek dat ze het interessant en
boeiend vonden.

Lezing met veel foto’s en filmpjes

Een van de deelnemers: “het was weer
een goede zet van bestuur en
vrijwilligers van de molen om deze
Nacht van de Nacht activiteiten te
organiseren!”

De haag rond het voorterrein

Eindelijk was het zo ver. De
(ontzettend) stekelige meidoornhaag
rond het voorterrein van de molen is
gerooid.

Loonbedrijf Van den Berg uit Foxwolde
kwam met een kraantje, trekker met
afvalcontainer en 4 man op 6 november
de haag verwijderen. De tuinploeg van
de molen heeft fors meegeholpen en zo
lukte het om in 1 dag de hele haag te
rooien:



Foto Dirk Magré

En zo ziet het er nu uit:

Foto Dirk Magré

Eind november komt het nieuwe
plantmateriaal. Onze tuinploeg staat al
te trappelen om die weer keurig te gaan
poten.

Activiteiten Woldzigt

Olieslaan:

e Zaterdag 4 december (onder

voorbehoud — Sinterklaas...)

Steeds van 13:30 tot ongeveer 16:30
uur.

Hartelijke groet vanuit Roden,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.



